Luxemburg 2015

Mijn eerste ervaring met een buitenlandse reis met de BMW club.

Hoewel het de naam van Luxemburg had, zaten we in een hotel net over
de grens in Duitsland. Tja ik moet objectief blijven, en wil ook weer niet te
negatief overkomen, maar het hotel viel erg tegen. Zou ik nog 17
geweest zijn en op de brommert zijn gekomen was het anders geweest,
maar ja die tijd he, die maar voort schrijdt en niet eventjes pauze houd.

De sfeer was voor mij prima, kende nog niet alle rijders goed, zodat het
kon gebeuren dat ik nog net in de laatst vertrekkende groep mee
kon/moest.

Waarschijnlijk reden ze een andere route als de overige deelnemers, want
ik heb ze niet meer gezien de overige leden.

Van de omgeving overigens ook niet, met de tong op de tankdop!!

De Bar-B-Q was erg gezellig en ook het kampvuur erna was leuk, veel
moppen en de oud padvinders waren er zonder moeite uit te halen.

Nu staat het vrijheid blijheid principe hoog in het club vaandel maar ik had
toch graag wat meer structuur gezien b.v., in het aanbieden van route’s
met bijbehorende bezienswaardigheden en een invulling van de avond na
het diner natuurlijk vrijblijvend.

De balans is toch positief over deze reis en zeker na Thiiringen, heb ik me
aangemeld voor al de 3 reizen voor 2016.



